
Achtergrond
In 716 zette Bonifatius voor het eerst voet aan wal op het vasteland van 
Europa, in Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede. In 2016 was dat 
precies 1300 jaar geleden en aanleiding om een Camino/pelgrimstocht 
tussen Wijk bij Duurstede en Dokkum uit te zetten. Omgekeerd is er een 
pelgrimage vanuit Dokkum die aansluit op de befaamde route naar 
Santiago de Compostella.  

De Dorestad naar Dokkum pelgrimage is uitgewerkt in een mooie 
wandelgids van Kees Volkers genaamd; “Van Dorestad naar Dokkum — 
in de voetsporen van Bonifatius” *
Wat je kunt wandelen, kun je ook fietsen. Vandaar dat er nu ook een 
fietsroute is ontwikkeld die voor bijna 100% de wandelroute volgt. 
Historisch gezien maakt dat geen verschil want Bonifatius ging noch te 
voet, noch per fiets naar Dokkum, maar voornamelijk met de boot.

De hier beschreven fietsroute volgt de wandelroute op het wiel. De wandelgids 
van Kees Volkers is daarom ook een goede informatiebron voor de fietser.

De fietsroute volgt het landelijk fietsknooppuntennetwerk. De route, van 
in totaal 321 km, is globaal ingedeeld in etappes van 50 km en kan zo 
gemakkelijk in een week worden gereden. 

Veel plezier namens de samenstellers:

Adriaan van Aelst, Frits van der Leije en Jos Soons

* “Van Dorestad naar Dokkum - in de voetsporen van 
Bonifatius”, Kees Volkers, verkrijgbaar bij het VVV Wijk bij 
Duurstede of via www.gegarandeerdonregelmatig.nl

Van Dorestad naar Dokkum 
op de fiets

in de voetsporen van Bonifatius






