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KERKOPBOUW MET SYNODALE DEUGDEN,  

EEN WEG VAN SPIRITUELE BEKERING 
 

Toespraak van paus Franciscus tot de deelnemers aan de jaarlijkse bijeenkomst met moderatoren 
van verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen,  

georganiseerd door het Dicasterie voor leken, familie en leven in de Synodezaal te Rome, 
donderdag 13 juni 2024. 

 
Beste broeders en zusters,  
goedemorgen en welkom allemaal! 
 
Ik ben blij u te ontmoeten en ik grijp deze 
gelegenheid aan om met u na te denken over 
de synodaliteit, die u hebt gekozen als thema 
voor de bijeenkomst van vandaag. Ik heb 
herhaaldelijk gezegd dat de synodale weg een 
spirituele bekering vereist, want zonder een 
innerlijke verandering zijn er geen blijvende 
resultaten. Sterker nog, het is mijn wens dat na 
deze synode synodaliteit een permanente 
manier van handelen blijft in de Kerk, op alle 
niveaus, in de harten van allen, zowel pastores 
als gelovigen, totdat het een gedeelde 
‘kerkelijke stijl’ wordt. Dit alles vereist echter 
een verandering die in ieder van ons moet 
plaatsvinden, een ware ‘bekering’. 
 
De reis die we samen maken  
Het is een lange reis geweest. Bedenk dat de 
eerste persoon die zag dat er behoefte was aan 
synodaliteit in de R.-K. Kerk Paulus VI was, 
toen hij na het Concilie het Secretariaat voor 
de Bisschoppensynode oprichtte. De Oosterse 
Kerk had de synodaliteit behouden, terwijl de 
R.-K. Kerk die verloren had. Het was Paulus 
VI die deze weg opende. En vandaag, bijna 60 
jaar later, kunnen we zeggen dat synodaliteit 
zijn entree heeft gemaakt in de manier waarop 
de Kerk handelt. Het belangrijkste van deze 
synode over synodaliteit is niet zozeer het 
behandelen van deze of gene kwestie. Het 
belangrijkste is de parochiële, diocesane en 
universele reis die we samen maken in 
synodaliteit. 
 
En met het oog op deze geestelijke bekering 
probeer ik nu enkele houdingen aan te wijzen, 
enkele ‘synodale deugden’, die we kunnen 
afleiden uit de drie aankondigingen van het 
lijdensverhaal in het evangelie van Marcus 
(vgl. 8,31; 9,31; 10,32-34): denken volgens 
God, alle geslotenheid overwinnen en 
nederigheid beoefenen. 

 
 
Ten eerste: denken volgens God.  
Na de eerste aankondiging van het 
lijdensverhaal vertelt de evangelist ons dat 
Petrus Jezus berispt. Hij, die een voorbeeld 
moest zijn en de andere discipelen moest 
helpen om volledig in dienst te staan van het 
werk van de Meester, verzet zich tegen Gods 
plannen en verwerpt zijn passie en dood. En 
Jezus zegt tegen hem: "U denkt niet volgens 
God, maar volgens mensen" (Marcus 8,32). 
 
Heilige Geest de hoofdpersoon 
Dit is de eerste grote innerlijke verandering die 
van ons gevraagd wordt: van 'alleen menselijk 
denken' overgaan naar 'denken volgens God'. 
In de Kerk moeten we ons, voordat we een 
beslissing nemen, voordat we een programma, 
een apostolaat, een missie beginnen, altijd 
afvragen: wat wil God van mij, wat wil God 
van ons, op dit moment, in deze situatie? Wat 
ik voor ogen heb, wat wij als groep voor ogen 
hebben, is dat werkelijk de 'gedachte van 
God'? Laten we niet vergeten dat de 
hoofdpersoon van de synodale reis de Heilige 
Geest is, niet wij. Hij alleen leert ons te 
luisteren naar Gods stem, individueel en als 
Kerk. 
 
Denk niet op één lijn met God te zitten 
God is altijd groter dan onze ideeën, groter dan 
de heersende mentaliteit, de ‘kerkelijke mode’ 
van het moment, zelfs het charisma van onze 
specifieke groep of beweging. Laten we er 
daarom nooit van uitgaan dat we ‘op één lijn 
zitten’ met God: laten we juist altijd proberen 
boven onszelf uit te stijgen om volgens God te 
denken en niet volgens mensen. Dit is de eerste 
grote uitdaging. Denken volgens God.  
Laten we denken aan de passage in het 
evangelie waarin de Heer het lijdensverhaal 
aankondigt en Petrus bezwaar maakt. Wat zegt 
de Heer? "Je bent geen volgeling van God, je 
denkt niet volgens God". 
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Ten tweede: overwin elke geslotenheid.  
Na de tweede lijdensaankondiging verzet 
Johannes zich tegen een man die in naam van 
Jezus een duiveluitdrijving uitvoerde, maar 
niet tot de kring van de leerlingen behoorde: 
"Wij wilden hem verhinderen", zegt hij, 
"omdat hij ons niet volgde!" (Marcus 9,38). 
Jezus keurt zijn houding niet goed en zegt 
tegen hem: "Wie niet tegen ons is, is voor ons" 
(Marcus 9,40); vervolgens nodigt hij alle 
apostelen uit om liever over zichzelf te waken, 
om geen aanleiding tot schandaal voor anderen 
te zijn (vgl. Marcus 9,42-50). 
 
Laten we alsjeblieft oppassen voor de 
verleiding van de ‘gesloten cirkel’. De Twaalf 
waren uitverkoren om de basis te vormen van 
het nieuwe volk van God, dat openstaat voor 
alle volken op aarde, maar de apostelen 
bevatten deze wijde horizon niet: ze trekken 
zich in zichzelf terug en lijken de gaven die ze 
van de Meester hebben ontvangen - zieken 
genezen, demonen uitdrijven, het Koninkrijk 
verkondigen (vgl. Marcus 2,14) - te willen 
verdedigen alsof het voorrechten zijn. 
 
Omheining ‘wat onze kring denkt’ 
En dit is ook een uitdaging voor ons: om niet 
verder te gaan dan wat onze 'kring' denkt, om 
ervan overtuigd te zijn dat wat we doen goed is 
voor iedereen, om, misschien zonder het te 
beseffen, posities, voorrechten of prestige 'van 
de groep' te verdedigen. Of jezelf laten 
blokkeren door de angst om het eigen gevoel 
van erbij horen en identiteit te verliezen, door 
je open te stellen voor andere mensen en 
andere manieren van denken, zonder diversiteit 
te zien als een kans en niet als een bedreiging. 
Het zijn 'omheiningen' waarin we allemaal 
gevangen dreigen te raken. Wees voorzichtig: 
de eigen groep, de eigen spiritualiteit, zijn 
werkelijkheden om ons te helpen te wandelen 
met het Volk van God, maar het zijn geen 
privileges, want het gevaar bestaat dat we 
gevangen raken in deze omheiningen. 
 
Gods aanwezigheid en handelen zien 
In plaats daarvan vraagt synodaliteit ons om 
met een wijde geest over de hekken heen te 
kijken, om Gods aanwezigheid en zijn 
handelen te zien, zelfs in mensen die we niet 
kennen, in nieuwe pastorale vormen, in 

zendingsgebieden waar we nooit eerder 
betrokken waren; het vraagt van ons dat we 
ons laten raken, zelfs ‘verwonden’ door de 
stem, de ervaring en het lijden van anderen: 
van broeders en zusters in het geloof en van 
alle mensen om ons heen. Open, openhartig. 
 
 
Ten slotte, ten derde, nederigheid nastreven.  
Na de derde lijdensaankondiging vragen 
Jakobus en Johannes om een ereplaats naast 
Jezus, die hen in plaats daarvan antwoordt door 
iedereen uit te nodigen om ware grootheid niet 
te zien in het gediend worden, maar in het 
dienen, in het dienaar zijn van allen, omdat 
Hijzelf gekomen is om dat te doen (vgl. 
Marcus 10,44-45). 
 
Wat zoek ik eigenlijk? 
We begrijpen hier dat geestelijke bekering 
moet beginnen bij nederigheid, de poort naar 
alle deugden. Het maakt me verdrietig als ik 
christenen zie opscheppen: omdat ik een 
priester van hier ben, of omdat ik een leek van 
daar ben, omdat ik tot dit instituut behoor... Dit 
is een slechte zaak. Nederigheid is de deur, het 
is het begin. En dit zet ons er ook toe onszelf af 
te vragen: wat zoek ik eigenlijk in de relatie 
met mijn geloofsbroeders? Waarom neem ik 
bepaalde initiatieven in de Kerk? En als we 
beseffen dat er op de een of andere manier een 
beetje trots, of hoogmoed, in ons is 
binnengedrongen, laten we dan vragen om de 
genade om ons weer te bekeren tot 
nederigheid. Want alleen de nederigen 
bereiken grote dingen in de Kerk, omdat hij die 
nederig is een stevig fundament heeft, 
gegrondvest op de liefde van God, die nooit 
faalt, en daarom geen andere erkenning zoekt. 
 
Het bouwen van een synodale Kerk 
En deze fase van spirituele bekering is ook 
fundamenteel voor het bouwen van een 
synodale Kerk: alleen de nederige persoon 
waardeert in feite anderen, en verwelkomt hun 
bijdrage, hun advies, hun innerlijke rijkdom, 
waardoor niet zijn eigen 'ik' naar voren komt, 
maar het 'wij' van de gemeenschap. Het doet 
me pijn als we christenen aantreffen..., in het 
Spaans zeggen we 'yo me mí conmigo para mí', 
'ik met mij voor mij'. Deze christenen die 
vastzitten 'in het centrum'. Het is triest. Het is 
de nederige die de gemeenschap in de Kerk 
verdedigt, splitsingen vermijdt, spanningen 
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overwint, zelfs zijn eigen initiatieven opzij 
weet te zetten om bij te dragen aan 
gezamenlijke projecten, en dit omdat hij in het 
dienen vreugde vindt en geen frustratie of 
wrok. Levende synodaliteit, op elk niveau, is 
inderdaad onmogelijk zonder nederigheid. 
 
Kerkelijke bewegingen moeten dienen 
Om de rol van kerkelijke bewegingen te 
benadrukken wil ik nog één keer zeggen: 
kerkelijke bewegingen zijn er om te dienen, 
niet voor onszelf. Het is triest als iemand het 
gevoel heeft dat 'ik hierbij hoor, daarbij, bij die 
andere', alsof dat iets superieurs is. Kerkelijke 
bewegingen zijn er om de Kerk te dienen, ze 
zijn op zichzelf geen boodschap, geen 
kerkelijk centrum. Ze moeten dienen. 
 
Eigen charisma’s en evangelisatie 
Ik hoop dat deze gedachten u van nut zullen 
zijn op uw reis, in uw verenigingen en 
bewegingen, in uw relaties met de herders en 

met alle kerkelijke realiteiten; en ik hoop dat 
deze bijeenkomst en andere soortgelijke 
momenten u zullen helpen om uw eigen 
charisma's te benutten in een kerkelijk 
perspectief, om uw genereuze en kostbare 
bijdrage te leveren aan de evangelisatie, 
waartoe wij allen geroepen zijn. 
 
Een 'station' om de Kerk te helpen 
Let hier altijd op: mijn lidmaatschap van een 
kerkelijke beweging, is dat gericht op de 
vereniging zelf of op de Kerk? Is mijn 
lidmaatschap voor de Kerk, als een 'station' om 
de Kerk te helpen? In zichzelf gesloten 
bewegingen moeten verwijderd worden, ze zijn 
niet kerkelijk. 
Ik zegen u, ga uw gang! En bid alsjeblieft voor 
me. Alsjeblieft! 
 

Paus Franciscus 
 
Titel en tussenkopjes zijn van de redactie. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Uit: tijdschrift Bouwen aan de Nieuwe Aarde 2024-4 
 
 
Meer: 
 
De hier toegesproken verenigingen van gelovigen, kerkelijke bewegingen en nieuwe gemeenschappen  
zijn te vinden op de website van het Vaticaanse Dicasterie voor leken, familie en leven: 
https://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/associazioni-e-movimenti/repertorio.html  
 
Betreffende bewegingen in Nederland zijn te vinden via: https://www.stucom.nl/bewegingen/index.html  
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